
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn toespraak heb ik hier voor mij op papier. Dat is voor mij hoogst ongebruikelijk want ik 
spreek gewoonlijk uit het hoofd. De reden dat ik hiervan nu afwijk is, omdat mij nadrukkelijk 
is verzocht om niet langer dan drie minuten te spreken en als ik uit het hoofd ter plekke mijn 
toespraak fabriceer, dan wordt die geheid langer dan die drie minuten, want in korte 
toespraken ben ik niet zo goed, het zou een wonder zijn als ik binnen de drie minuten blijf 
en, en er bestaat een Joodse regel, een Joods principe: op wonderen mag je niet 
vertrouwen! 
En daarom mijn toespraak van papier en nauwkeurig getimed. 
Wat was het wonder van Chanoeka? De Grieken wilden voorkomen dat de Menora, het licht 
in de Tempel, weer zou branden. Daarom hadden ze alle olie bewust verontreinigd. Eén klein 
kruikje hadden ze echter over het hoofd gezien. Maar dat ene kruikje olie waarmee de 
zevenarmige kandelaar, de menora, in de heroverde Tempel in Jeruzalem moest worden 
aangestoken, bevatte slechts olie voor één dag. Maar toch bleek dat kruikje olie acht dagen 
te voldoen, nodig om nieuwe koosjere olie te fabriceren: het wonder van Chanoeka! 
Maar als we de Chanoeka geschiedenis induiken zien we dat het wonder van het kruikje olie 
slechts een bijproduct is. Het grote wonder was dat een klein en ongetraind Joods legertje, 
de Makkabeeën, erin was geslaagd om een gigantische Griekse professionele legerschare te 
verslaan. De strijd ging niet over het veroveren van land, maar betrof een strijd tegen, wat 
we heden zouden beschrijven als: verloedering van de samenleving, gebrek aan waarden en 
normen, afgodendienst, alles mag en alles kan, anarchie.  
En dan staat er een bijna te verwaarlozen minderheid op die zich verzet tegen de overmacht 
van het demoniserende kwaad.  
“Op wonderen mag je niet vertrouwen”.  Hoe kan het dat dit vrome legertje zich kennelijk 
niets aantrok van dit Joodse principe? Hoe konden zij een oorlog gaan voeren, die weliswaar 
door hen op wonderbaarlijke wijze werd gewonnen, maar a priori vanuit het Joodse denken 
niet was toegestaan?  
Zelfvertrouwen! Zij geloofden uiteraard in G’d, maar waren tegelijkertijd ook overtuigd en 
doordrongen van hun eigen capaciteiten, hun eigen kunnen. Niet op een wonder 
vertrouwend, maar vanuit een sterk zelfvertrouwen bestreden ze het ogenschijnlijk 
onoverwinbare kwaad. 
Geachte aanwezigen. 
Of u nu ambtenaar bent, student, bestuurder, een gemeenteraadslid, een toekomstig 
premier of minister, een geestelijke of slechts fractievoorzitter, als u begiftigd bent om de u 
omringende samenleving ten goede te beïnvloeden: wees overtuigd van uw eigen kunnen, 
gelijk de Makkabeeën, dat kleine Joodse legertje dat op wonderbaarlijke wijze de strijd wist 
te winnen. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Maar er zit aan die strijd wel een voorwaarde: de olie, de brandstof, de gedrevenheid moet 
koosjer zijn, geen bijbedoelingen, geen eigenbelang, zuiver. Aan die gedrevenheid mag geen  
niet-koosjer luchtje zitten. Zuiverheid, oprechtheid, eerlijkheid, dat moet het uitgangspunt 
zijn en de wetenschap dat een klein vlammetje een gigantische hoeveelheid duisternis kan 
verdrijven.  
Zo dienen we de ons omringende duisternis te bestrijden, zelfs als rationeel bezien de 
overwinning onmogelijk lijkt. 
 
Ik heb nu nog precies vijf seconden over en die staan gereserveerd voor een kort applaus.                    
Ik dank u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


